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Deze	tijd	geeft	ons	alle	kansen	om	je	eigen	spirituele	weg	
te	bewandelen	dankzij:	
o  Vrijheid	van	geest	
o  Onbeperkte	informatiestroom	
o  Herontdekking	van	inzichten	van	natuurvolkeren	
o  Het	multiculturele	



	De	visie	van	een	te	dienen	God	
is	achterhaald		



	De	visie	van	een	te	dienen	God	
is	achterhaald		

Dat	vonden	de	Kartharen	ook		

	 	 	KERK	
•  Oud	Testament:	wrekende	God	
•  Mens	is	zondig	door	zondeval	
•  Mens	is	christen	door	geloof	
•  Jezus	is	zoon	van	God	
•  Jezus	redde	ons	aan	het	kruis	

•  Na	leven	:	hemel	of	hel	
	
•  Hoogste	autoriteit:	Kerk	

	 	 	KARTHAREN	
•  God	is		niet	straffend	
•  Mens	is	niet	zondig		
•  Mens	is	christen	door	gedrag	
•  Jezus	is	boodschapper	van	God	
•  Kruisdood	door	onbegrip		

	van	het	volk	
•  Na	leven:	reïncarnatie		

	 	naar	volgend	leven	
•  Hoogste	autoriteit:		

	 	God	en	geweten	



	‘	God’	
is	abstractere	energie	

=	het	goddelijke,	het	ene,	de	geest	in	alles		

•  ‘God	(	het	goddelijke	)	is	aantoonbaar	via	laboratoriumproeven’	

•  ‘Fout	van	de	wetenschap	is	dat	ze		god	hebben	uitgesloten,	

	d.w.z.	een	god	die	onzichtbaar,	roerloos,	geslachtsloos,	niet	opgesplitst	en	

	onvoorwaardelijk	wit	magnetisch	licht	van	de	Geest	is.’	

	Walter	Russell:	
(	geniaal	wetenschapper)	



Leven	is	ontwikkelingsschool	
	



Groeien	in	kennis	van	en	liefde	voor	
•  Jezelf	
•  De	naasten	
•  Heel	de	mensheid	
•  De	dieren,	planten…	
•  De	aarde	
•  Heel	de	schepping	
	

Groeien	in	besef	van		
•  Eigen	verantwoordelijkheid	
•  Samenhang	der	dingen	
•  Eigen	scheppingskracht		
•  De	kracht	van	samenwerking	
•  Verbondenheid	met	ieder	
•  Verbondenheid	met	alles	
•  Het	goddelijke	in	alles	
•  Het	goddelijke	in	jezelf	
	

Leven	is	ontwikkelingsschool	
	

Onze	ervaringen	en	confrontaties	maken	
essentieel	deel	uit	van	die	weg	

	



Leven	is	ontwikkelingsschool	
	

Je	leert	eigenlijk	alleen	via	eigen	ervaring	
Anderen	kunnen	enkel		getuigen	van	hun	ervaring	en	kennis.	

Die	kan	je	dan	eventueel	zien	als	je	leermeester,		
maar	enkel	omdat	je	er	zelf	voor	kiest	

	



Ontwikkelen		
impliceert	andere	technieken	dan	intellectualistische	

van	intuïtie,	invoelen,	empathie	

Tantra		
is	expansie	+	bevrijding	

Yoga	 Westerse	mystici	



We	evolueren	ook	collectief		

Nieuwetijdskinderen:	
•  Nieuwe	skills	
•  Intuïtiever	
•  Hooggevoelig	



Moderne	‘wijzen’	
Kennis	van	Oost	en	West		versmolten	
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Nieuwe	spiritualiteit	
Aandacht	voor	



Nieuwe	spiritualiteit	

“Any		thought	of	Love		
uplifts	the	vibration		
of	the	universe”	
Marianne	Williamson	



Nieuwe	spiritualiteit	
‘God	is	geen	persoon	maar	het	totale	veld	van	alles	wat	bestaat,		

het	totaal	van	bewustzijn	dat	in	iedere	cel	aanwezig	is.	
God	is	Eenheid,	onvoorwaardelijke	liefde	(	=	niet	oordelend).	

We	bezitten	vrije	keuze	en	zijn	daarom	co-creators.	



Willem	Glaudemans:	
Creatie	=	Potentie	x	Intentie	->	Coherentie+	Actie	->	Manifestatie		

is	het	scheppingsmechanisme	van	alles	

•  Ook	wij	creëren	op	deze	manier	!!	

•  Alles	is	licht	,	energie,	uiting	van	liefde	

Nieuwe	spiritualiteit	



Wij	zijn	
scheppers	

We	dienen	niet	
	‘gered’	

	te	worden,	
maar	kennis		
te	verwerven		
van	onze	eigen		

kracht.	

Nieuwe	spiritualiteit	



Nieuwe	spiritualiteit	



Leerzame	inzichten	uit	Oosterse	religies	
	Dharma:	juist	handelen	

(	Indië)		

Zoek	je	hoger	Zelf	
Ontdek	je	unieke	talenten.	

Vraag	jezelf	hoe	je	het	best	de	mensheid	kunt	dienen	
Dit	brengt	je	tot	onbegrensde	zegen	en	overvloed	

	
.	



Leerzame	inzichten	uit	Oosterse	religies	
	Juist	handelen?		

Ieder	heeft	zijn	eigen	oefenpunten:	

Het	komt	altijd	neer	op:		

Ontwikkelen	in	liefde	

Bijvoorbeeld:	
•  De	ene	cijfert	zich	weg,	de	andere	is	opdringerig.	
•  De	ene	is	te	gesloten,	de	andere	ondoordacht	open.	
•  De	ene	is	te	conservatief,	de	andere	heeft	te	weinig	respect	

voor	oude	waarden.	
•  De	ene	is	te	luchtig,	de	andere	te	ernstig.	
•  De	ene	is	te	gierig,	de	andere	is	verkwistend.	
•  Ken	je	je	eigen	talenten	genoeg?	
•  Ken	je	je	eigen	‘blinde	vlekken’?	
•  Wanneer	volg	ik	mijn	ego,	wanneer	mijn	Hogere	Zelf?	

.	



Leerzame	inzichten	uit	Oosterse	religies	
	Inzichten	verwerven	door	inkeer,	

meditatie,	contemplatie	
	

In	de	huidige	rationele	wereld	aan	te	raden.	



Het	8-voudig	nobele	pad		(	Boeddhisme)	
	Ken	de	waarheid	

Bevrijd	je	van		
boze	gedachten	

Zeg	niets	dat	anderen	
kwetst	

Werk	voor	het	goed	
van	anderen	
	

Respecteer	leven	

Weersta	het	kwade	

Mediteer,	bezin	

Hou	controle		
over	je	gedachten	

Leerzame	inzichten	uit	Oosterse	religies	
	



Leerzame	inzichten	uit	Oosterse	religies	
							Bodhisattva 	 												 										=	verlichting	bereiken	

Een	bodhisattva	is	iemand	die	medevoelen	heeft	met	zichzelf			
en	iemand	ander	kan	doen	glimlachen	

of	helpen	minder	te	lijden.		
Iedereen	van	ons	is	daartoe	in	staat.	

(	Thich	Nhat	Hanh)	



Leerzame	inzichten	uit	Oosterse	religies	
	
Advaita	
=	Non-duaal	denken	
Vb	:Schepping,	ziel	,	God	is	één	
(	Hindoeïsme	/Jaïnisme)	

En	met	juiste	lezing,		
ook	deel	van	Jezus’	leer:	



Eén	van	de	belangrijkste	lessen:	
KARMA:	

=Relatie	van	oorzaak	en	gevolg		
van	daden	en	gedachten	

Leerzame	inzichten	uit	Oosterse	religies	
	



Karma,		
een	beladen	woord,	
dus	te	herdefiniëren:	

•  Is	geen	straf.		
•  Gewoon	rechtlijnig	gevolg	van	gedrag	
•  Zonder	oordeel	!!!	
•  Jezelf	te	verbinden	met	je	hoogste	

potentieel	op	zielsniveau	
•  Lijden	is	niet	de	weg.	
•  Oefenen	van	vrije	wil	

Leerzame	inzichten	uit	Oosterse	religies	
	



Ons	bewustzijn	leert	over	meerdere	levens	heen	

Leerzame	inzichten	uit	Oosterse	religies	
	Levenslessen:		

Alleen	in	dit	leven?		
	



Reïncarnatie	
Deze	benadering	kennen	we		

in	Hindoeïsme,	Boeddhisme,	Jainisme,	Yoga,	Sikhisme	

Leerzame	inzichten	uit	Oosterse	religies	
	



Reïncarnatie	
Wij	dragen	in	het	Westen	de	gevolgen	van	

het	2e	concilie	van	Constantinopel	uit	533,	waar	reïncarnatie	is	
verketterd,	om	met	andere	aannames	de	macht	van	de	Kerk	te	

vergroten.	

	Gelukkig	komt	deze	sleutel	meer	in	de	aandacht:	



Reïncarnatie		
het	mag	voor	u	wennen	zijn,	maar	het	verklaart	veel	

zoals	‘geboren	talenten’	

Ieder	heeft		talent!	(=	al	ervaring	gehad	in…)	



Wat	is	anders	de	zin	van	het	leven		
voor	een	kind,	dat	jong	sterft?	

Reïncarnatie		
het	mag	voor	u	wennen	zijn,	maar	het	verklaart	veel:	

	



Het	groeien	naar	geoefende	ziel	in	Liefde	lijkt	haalbaarder	
over	meerdere	levens.	

		

Reïncarnatie		
het	mag	voor	u	wennen	zijn,	maar	het	verklaart	veel:	

	

Ook	zonder	dit	concept	te	aanvaarden,		
is	het	zinnig	om	ons	leven	als	een	scholingsweg	te	zien.	

		



Nieuwe	spiritualiteit	
De	basis	van	elke	religie		is	oeroude	kennis.	
Die	is	dikwijls	verkleurd	of	verkracht,	meestal	om	onderdanen	aoankelijk	te	houden	
of	om	de	superioriteit	van	eigen	volk	te	onderstrepen	.	
	(	Dit	gebeurt	nog	altijd)	
	
	
Het	is	nu	de	juiste	periode	om	die	verkleuringen	te	herkennen	en	zo	de	UNIVERSELE	
essentie	overal	in	terug	te	vinden.	
Een	zoektocht	doorheen	verschillende	religies,	gekoppeld	aan	recente	
wetenschappelijke	inzichten	en	eigen	innerlijk	weten	en	contemplatie	helpen	ons	te	
beseffen	wat	de	zin	is	van	te	leven	op	deze	aardbol.	
	



Nieuwe	spiritualiteit:	
Wetend	dat	we	als	scheppers	mee	het	Ene	sturen,	
•  Nemen	we	de	verantwoordelijkheid	op	voor	ons	leven			
•  Genieten	we	van	het	leerproces	van	onszelf	en	de	anderen	
•  Oefenen	we	ons	in	dat	proces	niet	te	oordelen	maar	te	leren		
•  Beseffen	we	dat	leren	door	fouten	ons	gegund	is	vanuit	Liefde	
•  Stellen	we	ons	open	voor	inzichten	die	ons	helpen	
•  Schenken	we	vanuit	onze	talenten	
•  Zien	onze	schaduwkanten	als		uitdagingen,	als	levenslessen	
•  Versterken	we	onze	skills	
•  Ontdekken	we	dan	dat	‘paranormaal’	normaal	is	
•  Waken	we	over	het	grotere	geheel		
•  Exploreren	we	in	onze	innerlijke	wereld	ons	Hogere	Zelf		
•  Zien	we	het	goddelijke	in	iedereen	en	alles	
•  Zijn	we	dankbaar	voor	elk	moment	
•  ….	


