


Wanneer volharden je welzijn 
in de weg staat. 
 
Leen Dendievel ken je 
misschien vooral als Kaat uit 
Thuis. Maar wist je dat ze ook 
heel wat te vertellen heeft 
over mentaal welzijn?
 
Ooit droomde Leen ervan 
te voet naar Santiago de 
Compostella te gaan. Toen ze 
er eindelijk aan begon, bleek 
dit écht niets voor haar. 
Dit toegeven, en durven 
opgeven, kostte heel wat 
moed, en was tegelijk het 
mooiste cadeau dat ze zichzelf 
kon geven. Soms is opgeven 
beter, blijkbaar - en dat is 
meteen ook de titel van het 
boek dat ze hierover schreef.

Benieuwd naar haar verhaal? 
Kom dan zeker luisteren op 
zondag 8 maart. Je kan het 
boek ter plaatse aankopen 
of je eigen exemplaar 
laten signeren. Leen maakt 
ook graag tijd voor een 
persoonlijke babbel.

Let op: de plaatsen zijn beperkt. 
Tijdig inschrijven is de boodschap. 
Dat doe je via deze link of QR-code hieronder: 
https://forms.gle/E6NKGqbVgZgrZK4L9
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WELKOM VANAF 10.00U IN 
VC POINCARÉ 
STORMESTRAAT 131/18, WAREGEM
 
KOSTPRIJS  
8 € IN VOORVERKOOP 
10€ EURO AAN DE DEUR 
DRANKJE INBEGREPEN 
 
VRAGEN? MAIL NAAR 
GROENWAREGEM@GMAIL.COM

Waregem


